Na het lezen

Voer een gesprekje over alleen zijn. Vraag waar je dat in je lichaam

voelt. Vraag naar hoe zijn hart eruitziet. Is dat groot, klein, dik, dun,
welke kleur? Zit het hart binnen je of heb je het buiten jezelf gezet?
Enz.

A) Wat betekent de zin: ‘daar ken ik alles om me heen en voel ik me
niet zo alleen’ voor jou?

Harthotel: teken een harthotel. Achter elk raampje teken je iemand
die een speciaal plekje heeft in je hart. Dit kunnen mensen zijn die
leven of al overleden zijn. Ook huisdieren kunnen een kamertje
hebben in het hotel.

Bespreek met het kind wie en waarom zij een kamertje hebben in
zijn/haar harthotel.

Differentiatie voor de oudere kinderen

- Deze werkvorm is ook goed voor oudere kinderen te doen. Ga er
in het gesprek dieper op in. Welke angst ligt eronder? Wat mis
je? Welke informatie geeft dat? Wat heb jij nodig in deze situatie
enz. Zoek samen naar oplossingen.

Bijzonderheden
Heimwee kent vaak een
negatief gevoel, het kan
echter ook positief gevoel
geven.
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